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Beste familie, gemeenteleden, vrienden en bekenden,

De herfst heeft hier ook zijn intrede gedaan. Het is nu half oktober, de temperatuur in de 
nachten is op dit moment iets onder het vriespunt en overdag een helder blauwe lucht met 
zo’n 14 graden in de middag. In de herfst kleurt alles hier heel erg mooi. Idrifaia ligt in een dal 
en de berghellingen hebben allerlei kleuren. 

De vorige nieuwsbrief heeft Jeanet een impressie gegeven. Zij is ook na mijn verlof weer mee 
gegaan naar Idrifaia. Samen hebben we weer mogen opstarten. 



De activiteiten voor vrouwen en kinderen konden nog een lange periode buiten plaats vinden. 
Heel erg fijn, ook gezien de ruimte. Buiten ook meer ruimte om de naaimachines goed te 
gebruiken. Vooraf is ook nooit bekend hoeveel vrouwen of kinderen er komen. 

Nu we weer binnen zitten is het steeds een puzzel om de ruimte zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken. Ook binnen worden de naaimachines nog steeds gebruikt. Nu meer voor 
herstelwerk. Het is mooi om te zien hoe de vrouwen samen bezig zijn en elkaar helpen met het 
breien, haken en met het naaien. In de dinsdagmorgengroep komt nu sinds kort ook een 
Roemeens sprekende vrouw. Zij woont gewoon in Idrifaia maar spreekt geen Hongaars. Dat is 
hier wel een ‘dingetje’ om hier te wonen en geen Hongaars te spreken. Zij staat behoorlijk 
alleen. Zij wil graag komen op de ochtenden voor Bijbelstudie en om te leren breien. Het is heel 
erg fijn dat zij de weg naar de locatie heeft gevonden. Inmiddels is zij ook een paar keer in het 
Baptistenkerkje geweest. Daar wordt ook alleen Hongaars gesproken, maar voor haar wordt er 
nu ook in het Roemeens vertaald. 

Ondanks hoge temperaturen kwamen de kinderen trouw. Afgelopen zomer samen met hen 
gewerkt over de tabernakel. Elk onderdeel besproken en de tabernakel met behulp van een 
bouwplaat nagemaakt. Voor mij blijft het een leerpunt om steeds te blijven herhalen en niet 
teveel in één verhaal te willen stoppen. De kinderen hebben zo weinig kennis. Niet het vele is 
goed, maar het goede is veel. Met hele kleine stapjes probeer ik nu de Bijbelvertellingen te 
doen. 


Op dit moment heb ik net verteld over de doortocht door de Jordaan. De gedenkstenen die zijn 
opgericht. Komende donderdag hoop ik te vertellen over Jericho. Steeds probeer ik te wijzen op 
de Rode Draad in het verhaal. Komende donderdag ook letterlijk, Het RODE TOUW uit het raam 
was het behoud voor Rachab. Rachab, een vijand, veilig bij het volk Israël gebracht. Rachab, 
mag wonen in de tenten van het volk van de Heere. Uit haar, heel veel later is de Heere Jezus 
geboren. Voor zondaren heeft Hij Zijn bloed gegeven. Alleen achter dat bloed zijn we veilig. Om 
net zoals Rachab een rood touw uit het raam van ons hart te mogen hangen. 

Mooi dat ook de mensen van het dorp de weg naar de locatie weten de vinden voor een bril of 
voor iets anders… Een oude vrouw, moeizaam lopend met een wandelstok, een tasje onder de 
arm, kwam vragen voor een bril zodat zij haar Bijbel weer kon lezen. Hoe zij haar gekregen 
Szent Biblia in een doek had gewikkeld, daar weer een plastic tasje om had gedaan, was voor 
mij een beschamend voorbeeld. Deze oude vrouw liet zien dat deze Bijbel voor haar heel 
kostbaar was. En dat zij deze Bijbel niet meer kon lezen met haar gebroken bril. Zij had 
gehoord dat er bij mij brillen verkrijgbaar waren. Ondanks hoge temperaturen, ondanks moeite 
met lopen, kwam zij aanstrompelen…. Want zij wilde zo graag weer haar pas gekregen Bijbel 
lezen. Gelukkig kon ik haar helpen. Wat is het mooi dat ik niet alleen Bijbels krijg, maar ook 
brillen…… 

Jeanet mocht de hele maand augustus blijven. Zij heeft geholpen bij alle activiteiten. Dinsdag 2 
september is zij weer naar Nederland vertrokken. Samen met Gerlinde heb ik haar naar het 
vliegveld mogen brengen. 



Gerlinde (nichtje) is op donderdag 28 augustus gekomen en gebleven tot donderdag 9 oktober. Zij 
stelt zich hieronder voor:

Beste allemaal,

Mijn naam is Gerlinde van Essen, nichtje van Jolanda. Afgelopen jaar heb ik mijn opleiding 
Pedagogisch medewerker afgerond. Vanaf eind augustus tot en met 9 oktober ben ik in Idrifaia 
geweest om leer- en werkervaring op te doen. Ervaring, dat heb ik zeker opgedaan. Omgaan met 
jonge kinderen tot aan een bezoekje bij een vrouw van drieënnegentig. 


Waar zal ik beginnen? Water halen, meegaan met bezoekjes brengen, dozen met materialen die 
o.a. uit Urk komen uitzoeken, kleding en materiaal klaarleggen voor dozen vullen, gras netjes 
maken (voor zover mogelijk:), etc.



Ik zal proberen jullie een kijkje te geven in hoe ik deze zes weken heb ervaren. Er waren 
vrouwenochtenden en -middagen. Het was waardevol om hierbij te mogen zijn. Je ziet dan op 
zulke ochtenden of middagen de saamhorigheid onder de vrouwen en vond het heel mooi om te 
zien hoe dankbaar de vrouwen zijn. Ook hoe blij ze worden van persoonlijke aandacht, even 
een hand op de schouders of een lach, dat kan al veel veranderen!  	                                    

Met de kindermiddagen die op de donderdag waren (Bijbelvertellingen), mocht ik samen met 
de jongste kinderen een verwerking van het Bijbelverhaal maken. De ene keer hebben we 
druiventrossen gekleid, een andere keer hebben we de woestijn met de vogels en manna 
geknipt, gevouwen en geplakt en nog meer mooie werkjes. Met de creatieve kindermiddagen 
op vrijdag mocht ik opnieuw met de jongste kinderen een activiteit uitvoeren waarin de 
kinderen zelf iets moois mochten knutselen. Bij de activiteiten zag ik echt de creativiteit van de 
jonge kinderen en hoe ze hiervan genoten!

Ook vond ik hier de kerkdiensten heel mooi. Doordat de diensten kleinschalig waren was er 
een  onderlinge band tussen de mensen. Aan het einde van een dienst ging iedereen hardop 
bidden of in de preek stelde de voorganger vragen aan de mensen, waarop er antwoorden 
kwamen en hierdoor een gesprek ontstond. Hierdoor was de betrokkenheid bij de mensen 
groot. Dit was vooral in het kleinste kerkje het geval.

‘Wat ga ik missen? Als ik het mag samenvatten, ga ik het contact met de vrouwen, jongeren 
en kinderen missen, ook al kan ik geen Hongaars, maar een gebaar of een paar woorden 
doen al veel!



Wilt u Jolanda eenmalig of periodiek financieel steunen? Dat kan heel eenvoudig via de website van Kimon.  
Zie https://kimon.nl/velden/roemenie-idrifaia/ 

 
Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat 
uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van 

schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid. Hartelijk bedankt dat u dit werk hier mogelijk maakt, 
op welke wijze dan ook! Wilt u ook voor het eenvoudige werk hier blijven bidden dat het 
gestrooide zaad ook vrucht mag dragen?

De kinderen hebben hun eigen voet omgetrokken en daar een lamp opgetekend. Met de woorden 
uit Psalm 119 vers 105. Dit als verwerking bij het gesprekje over Halloween. Dat zo het Woord 
van Heere een lamp voor onze voet mag zijn. 

Een hartelijke groet, 
Jolanda

Gerlinde, hartelijk dank voor je trouwe hulp in deze periode. Op de collage ziet u Gerlinde 
sjouwen met water, elke dag ging ze even 2 flessen van 5 liter water halen. Daarnaast ziet u 
haar staan bij de vrouwen en kinderen. Ze nam deel aan alle activiteiten en op het laatste 
plaatje mee op bezoek bij onze trouwe bezoeker van de dinsdagmorgen. Zij komt zo graag en 
ze vond het zo fijn dat Gerlinde nog even persoonlijk afscheid van haar kwam nemen op de 
laatste dinsdagmiddag. 


Daarnaast is in de afgelopen periode ook het huisje voor de kinderen in de tuin opgeknapt door 
Henry. Hij heeft het mooi geschuurd en geverfd. Jeanet en Gerlinde vonden de aanwezigheid 
van Arina ook wel erg gezellig! Nu konden ze ook weer eens met blokken spelen. Henry, 
bedankt! 
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